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Donderdag 2 april 2026: avonddienst 19.30 uur 

Voorganger:   Ds. Rianne Bogerd-Looijen  

Ouderling van dienst:  Dita Aleman  

1e collecte:   Algemeen kerkwerk 

2e collecte:   Hospice Oudewater 

Bijzonderheid:   Witte Donderdag, Heilig Avondmaal 

Aansluitend is er de mogelijkheid om met elkaar naar The Passion te kijken. 

  

Vrijdag 3 april 2026: avonddienst 19.30 uur 

Voorganger:   Ds. Rianne Bogerd-Looijen 

Ouderling van dienst:  Gerda van Zijl 

Bijzonderheid:   Goede Vrijdag, m.m.v. PGO-koor 

 

Zaterdag 4 april 2026: avonddienst 22.00 uur 

Voorganger:   Mw S. Klercq-Hofstra 

Ouderling van dienst:  Coroline de Ruiter 

Bijzonderheid:   Stille Zaterdag, Paaswake 

 

Zondag 5 april 2026: morgendienst 09.30 uur, Paasdienst. (Dus NIET om 10 uur 

zoals vorige week per abuis is vermeld) 

Voorganger:   Ds. Rianne Bogerd-Looijen    

Ouderling van dienst:  Hans van Zijl       

1e collecte:   Algemeen kerkwerk 

2e collecte:   PGO / Plaatselijk Jeugdwerk 

Er is peuteroppas, kinderkerk en tienerdienst 

 

Zondag 12 april 2026: morgendienst 9.30 uur 

Voorganger:   Ds. A.P. Tack, Bodegraven    

 

Overige vieringen 

3 april   15.00 uur Weeksluiting Wulverhorst, pastor Huub Spaan    

8 april  19.00 uur Paaszangavond in Wulverhorst 

10 april 19.00 uur Weeksluiting Wulverhorst, ds. Roelof de Koning Gans 

 

Overige activiteiten 

Tot aan Pasen bent u elke vrijdag van 10–11.30 uur welkom in het Zalencentrum 

voor en kopje koffie/thee en een goed gesprek. In deze 40-dagentijd is er ook 

gelegenheid om in de kerkzaal een kaars aan te steken.  

 

 

 



 

 

 

 

Bloemen en omzien naar elkaar 

In de Lijdensweek staan wij stil bij de gebeurtenissen rondom het lijden, sterven en verrijzen van Jezus. 

Andere namen voor deze week zijn de Stille week of de Goede week. Hoewel de week gevuld is met 

verdriet en lijden wordt het als goed beschouwd omdat Jezus’ offer de overwinning bracht op de zonde en 

de dood.  De naam Goede week verwijst ook naar de zorgzame nabijheid en troost die God ons wil 

schenken.  

Vrijdag 27maart is mw Annemarie Mourik, na een periode vol zorg, overleden. Een groot verdriet voor haar 

man Theo, haar gezin en familie. De uitvaart zal zaterdag plaats vinden. Hun adres: Diemerbroek 38.  

Mw Amy van der Louw (Waardsedijk 36), heeft van haar hartspecialist nieuwe medicijnen gekregen. Ze 

hoopt dat deze goede resultaten zullen geven. Amy en Arend zijn blij en dankbaar met de kaarten en 

andere vormen van meeleven die zij uit de gemeente mochten ontvangen.  

Dhr Jaap Rietveld, echtgenoot van mw Sytske Blonk ( Lefebureplein 8) mocht, na 6 weken ziekenhuis en 

revalidatie, weer naar huis. Met hulp van de thuiszorg hopen Jaap en Sytske dat het thuis weer gaat lukken. 

Mw Sijke Boulogne, Noord Linschoterzandweg 50, is 2 weken geleden aan beide ogen geopereerd vanwege 

staar. Haar zicht is nu gelukkig weer helder. Haar man Gerard heeft na haar operatie gelogeerd in de 

Wulverhorst. Hij hoopt komend weekend weer thuis te komen, 

Wij wensen allen die hierboven genoemd zijn, maar ook anderen die met zorgen leven Gods zorgzame en 

troostende nabijheid toe.  

De bloemen van 22 maart jl. zijn bij Els Maaijen (Hnk.Brtw) gebracht en van 29 maart bij Cobie Verdouw 

om hen en hun naasten een hart onder de riem te steken.  

 

Afwezigheid ds. Rianne Bogerd-Looijen 

Onze predikante, ds. Rianne Bogerd-Looijen zal vanaf maandag 6 april tot maandag 13 april niet 

beschikbaar zijn voor onze gemeente. Voor dringende pastorale zaken kunt u contact opnemen met:  

- Han Langeveld (2e scriba) 06-53417358  

- Gerda van Zijl (coördinerend ouderling) 06-49768287 

- Hans van Zijl (coördinerend ouderling) 06-48180097 

 

Wandeling door “Joods Oudewater” 

De Werkgroep Kerk en Israël nodigt u uit voor een levendige, verrassende wandeling door 'Joods 

Oudewater'. In Oudewater zijn meerdere plekken te vinden die verwijzen naar vroeger Joods leven in onze 

stad. Na de wandeling zal er een eenvoudige maar lekkere maaltijd klaar staan met soep, brood, Midden-

Oosten hapjes en natuurlijk een drankje. Kosten 15,00 euro p.p. 

Graag aanmelden voor 7 april via kerkenisrael@protgemoudewater.nl 

De wandeling start op 17 april om 18.00 uur vanaf de Ontmoetingskerk  

 

Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP) 

Wenst u contact over pastorale zaken of kent u iemand voor wie dit van belang is ? Aarzel niet, mail naar 

PCP@protgemoudewater.nl of bel Dita Aleman 06-42 053254 of Jannie Hoogenboom 06-51 814727 

Kopij voor de Nieuwsbrief uiterlijk op do., 10 uur. Bij voorkeur via nieuwsbrief@protgemoudewater.nl 
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